VQ‘Q)) Shamno Mitra, Sham Varuna, V\EQ)

O@ Shamno Bhaved Varyamam \-\ _
: Shamna Indro Bhrahaspati
Shamno Vishnu Uru Kramah

Namo Brahmane Namaste Vayu
Tvameva Pratyaksham Brahmasi
Tvameva Pratyaksham Brahma Vadisyami
Ritam Vadisyami Satyam Vadisyami
Tan Mamavatu Tad Vaktaram Avatu
Avatu Mam Avatu Vaktaram
Om Shanti Shanti Shanti

LOKAHa SAMASTA
SUKHINO BHAVANTU
OM SHANTI SHANTI SHANTI

Mogen alle wezens gelukkig zijn.
Moge al mijn gedachten, woorden en acties
op enige manier bijdragen aan het geluk van alle wezens.
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OM RAM RAMAYA SVAHA
OM RAM RAMAYA SVAHA OM

Met deze mantra roepen we een hogere kracht aan voor ondersteuning: Rama.
Het opent ook de Manipura chakra / zonnevlecht, waar onze innerlijke kracht, motivatie en
zelfvertrouwen zetelen en waar we onze innerlijke strijder vinden.

Je kan mediteren met deze mantra en jezelf visualiseren als het lichtende wezen dat je bent.
Laad je aura op met energie en helder, helend licht,
geef jezelf de bescherming en liefde waar je naar verlangt.
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NARASIMHA
TA VA DA SO HUM

Een krachtige mantra voor bescherming tegen negatieve invloeden.
Bescherming die niet persé hard of ruw hoeft te zijn,
het kan ook zijn als de kracht van een roos.



VQQ}) OM GAM GANAPATAYAE NAMAHA 2@)

@O OM GAM GANAPATAYAE \

- GANAPATAY'OM JAYA GANAPATAY'OM -

Het leven is een voortdurende stroom van overgangen met steeds een nieuw begin,
nieuwe keuzemogelijkheden en nieuwe kansen. De kracht van deze mantra helpt bij spirituele
groei en bij het helen van het fysieke lichaam en energielichaam.
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OM MANI PADME HUM

Deze mantra roept de zegen van de Boeddha van Mededogen aan.

Je kunt deze mantra zingen om medegevoel en liefdevolle vriendelijkheid
vanuit je hart (de parel in de lotusbloem) toe te wensen aan alle levende wezens in de kosmos.
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In the light of love we are whole
In the light of love we are home
In the light of love we heal and sing
Thy will be done In the light of love

OM SHREE DHANVANTRE NAMAHA

Met deze mantra kan je helende energie oproepen, voor jezelf of voor anderen.
Een mooi moment om deze mantra te zingen is tijdens het bereiden van voedsel.
Op deze manier verrijk je het voedsel met energie die kracht en gezondheid geeft.

>

30

OM BHUR BHUVA SVAHA
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHI
DHIYO YO NAHA PRACHODAYAT

De Gayatri is een universeel gebed dat niet vraagt om barmhartigheid of vergeving,
maar dat vraagt om een helder verstand, zodat de werkelijkheid zonder vervorming
hierin weerspiegeld kan worden.
Het zingen van de Gayatri Mantra beinvloedt het fysieke lichaam,
zuivert het emotionele lichaam en brengt je bij je hartsgevoel.
Het is een mantra voor vrede en wijsheid voor iedereen. : »{)}
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